Honden als sterren. Gods moederhart voor een verloren dochter
Jeanne en ik hebben sinds een jaar een hond. Ze heet Nina en ze is een ster!
Laat ik het daar vandaag nu over willen hebben: honden als sterren.

Mattheus 15:21-28

Jezus week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk het geroep
van een Kanadnitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden
met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door
een demon.’ Maar Hij reageerde niet. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en
vroegen Hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze ons maar
naroepen.” Hij antwoordde: ‘ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen
van het volk van Israél.” Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor Hem neer
en zei: ‘Heer, help mij!” Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om het brood voor de
kinderen aan DE HONDEN voeren.’ Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar De HONDEN eten
toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.” Toen antwoordde
Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.” En
vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Een paar weken geleden moedigde Henk Rothuizen ons aan om open te staan
voor verwondering. Hij deed dat aan de hand van Mozes en de brandende
braamstruik. Daar werd Mozes door God geroepen om Zijn volk te leiden bij de
Exodus: de uittocht uit de slavernij van Egypte. Vandaag willen we bekijken
hoe Jezus zich verwondert over God en hoe Hij dan geroepen wordt om onze
Exodus te leiden: de uittocht uit de slavernij van de zonde.

Ik ga zelfs betogen dat de roeping van Mozes in de braamstruik een
voorrafschaduwing is van de ontmoeting van Jezus met de Kanaanitische
vrouw. Wel een bijsluiter: het zou zo kunnen zijn. Mijn interpretatie is namelijk
nogal persoonlijk. De Heilige Geest bemoedigt mij hiermee op een kruispunt in
mijn leven waar ik veel tegenstand ervaar bij mijn missie: het vernieuwen van
het economie onderwijs. Je hoeft mijn interpretatie van de ontmoeting tussen
Jezus en de Kanaanitische dus niet te delen. Maar hoe dan ook, verwonder je.

Laten we eerst kijken naar de context waarin Jezus de Kanaanitische vrouw
ontmoet. De bediening van Jezus begint met het verkondigen van het
koninkrijk van God. Maar na verloop van tijd ontmoet Jezus steeds meer
tegenstand, bijvoorbeeld van de religieuze elite. Ook zijn leerlingen blijken
hardleers. Zeker als Johannes de Doper onthoofd wordt, beseft Jezus dat Hij
groot gevaar loopt. Jezus vlucht dan om te bidden. Nu de tegenstander steeds
sterker wordt, zoekt Jezus steun, sturing en inspiratie bij Zijn coach. Moet Hij
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wel doorgaan met zijn missie onder de joden met het risico dat ze en Hem
vermoorden en Zijn missie mislukt? Hebreeén 5:7 zegt niet voor niets dat Jezus
onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden heeft om gered te
worden uit de dood.

lets anders over de context. Dat Jezus met een Kanaanitische vrouw spreekt is
best verrassend. Want vrouwen hadden een lage status. En de Kanaanieten
zijn wat nu de Palestijnen zijn: ze liggen buiten de comfortzone van de joden.
Dat komt ook door de geschiedenis: toen de Israélieten het beloofde land
introkken, moesten ze de Kanadnieten verdrijven of, erger nog, vermoorden.
Want ze vereerden afgoden. Daarom waren ze een gevaar voor het geloof van
de joden. Als jood moest je oppassen voor deze vuile straathonden. Want zo
noemden de joden deze heidenen minachtend.

Terug naar Jezus. Het woord voor hond dat Jezus hier gebruikt is niet vuile
straathond maar het liefkozende puppie. En kan het zijn dat Jezus de vrouw de
vraag voorlegt waarmee Hij zelf worstelt en bevestiging zoekt. Zegt Hij wellicht
vragend: ‘lk ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van
Israél?’ ‘lk ben’ lijkt niet toevallig hier. Het is de naam waarmee God zich aan
Mozes bekend maakt (Exodus 3:14). Worstelt Jezus hier met zijn identiteit nu
Hij zoveel tegenstand ontmoet?

Bemoediging

Hoe dan ook, Jezus is verrast door deze vrouw. Want Hij verandert van mening:
terwijl Hij haar verzoek om haar dochter te bevrijden eerst nog afwijst, gaat Hij
om. Blijkbaar heeft Hij iets geleerd. Herkent Jezus in deze vrouw misschien het
moederhart van God en de liefdevolle geur van Zijn hemelse familie? Op dit
schilderij dat we hier zien botst het heldere blauwe gewaad van de vrouw niet
voor niets met de zwarte kleren en de oordelende ogen van zijn leerlingen die
uit een bedompte religieuze cultuur komen. Blauw is de kleur van de hemel.

Hoe dan ook, Jezus geeft zelf aan waarom Hij zich door deze vrouw laat sturen:
haar geloof! Zij vertrouwt op de baas. Haar Schepper toegewijd is aan heel Zijn
huishouden, ook aan de honden onder Zijn tafel. God heeft Abram de volgende
belofte gegeven in Genesis 12:3: ‘In jou zullen alle volken op aarde gezegend
worden.” Deze vrouw gelooft in deze belofte van God aan de heidenen. Meer
nog, ze gelooft dat Jezus deze belofte gaat inlossen. Jezus vertegenwoordigt
dus God. Hij is de Zoon van God! Dat geloof blaast Jezus weg.



De vrouw weet niet wat ze zegt en Hij weet niet wat Hij hoort. Net als Mozes
doet Jezus Zijn sandalen uit. Hij beseft: ik sta hier op heilige grond. De Heilige
Geest regeert deze vrouw en daarom spreekt Mijn Vader hier tot me. ‘U hebt
een groot geloof!” zegt Jezus daarom niet alleen tegen de vrouw maar ook
tegen Zijn Vader. Hij zegt: “Wat heeft U een groot geloof in Mij als Uw Zoon!’
Omdat ik ‘ik ben” heb ontmoet weet ik wie ik ben. De woorden van de vrouw
bevestigen Jezus’ identiteit, juist nu Hij zich in een diepe, donkere crisis
bevindt.

Roeping

God roept Zijn Zoon ook door deze vrouw. Want als moeder van alle mensen,
roept God Jezus Haar kinderen te bevrijden van de kwade geest van ongeloof.
Want de verloren dochter staat voor de hele mensheid. Want iedereen wordt
gekweld wordt door de onreine geest van de zonde (Romeinen 3:10-12) . Jezus
staat hier met zijn oren te klapperen. Hij hoort Zijn Vader namelijk tegen Hem
zeggen: Jij zal niet alleen, zoals Mozes, Israél bevrijden, maar de hele
mensheid. En terwijl Mozes zijn volk leidde uit de slavernij van Egypte, zo zal jij
Gods volk bevrijden uit de slavernij van de geestelijke macht van ongeloof in
een goede Vader. Kortom, jij zal de mensheid bevrijden van de macht van de
zonde.

Ook zegt de vrouw iets over de prijs die Jezus betaalt voor deze grote en
moeilijke missie. Ze heeft het namelijk over de kruimels die van de tafel vallen.
Jezus moet Zijn lichaam laten verkruimelen op het kruis. Want alleen door
Gods liefde te laten zien kan de Heilige Geest de kwade geest van ongeloof uit
het mensenhart verdrijvenHier spreekt dus de coach van Feyenoord: geen
woorden maar daden (vgl Jacobus 2:18). Jezus weet nu dat Hij terug moet
naar Israél. Hij moet Zijn dood niet ontvluchten maar omarmen. Hij is het
Paascha lam dat geslacht wordt voor de uittocht van de mensheid uit de
slavernij van de geestelijke macht van ongeloof in een goede Vader.

Inspiratie

Zijn Vader inspireert Jezus ook door deze vrouw. Door deze moeder, laat Zijn
Vader Jezus namelijk de kracht van vergevende liefde zien. De moeder neemt
geen aanstoot aan de minachting van de discipelen en wordt niet boos als
Jezus haar verzoek afwijst. Ze belichaamt de lijdende dienstknecht uit Jesaja
(53). Dit doet me denken aan Johannes 5:19: de Zoon kan alleen doen wat Hij
de Vader ziet doen.



Draaipunt

Terwijl Mozes tegenstribbelt, gehoorzaamt Jezus direct als Hij ontdekt dat Hij
met ‘Ilk ben’ te maken heeft. Jezus zegt namelijk ‘Wat u verlangt, zal ook
gebeuren.’ En direct nadat Jezus de roep van Zijn Vader heeft gehoorzaamd,
bevrijdt de Heilige Geest de dochter. Zowel de Vader (die door de moeder
spreekt: blauw) als de Heilige Geest (die de dochter geneest: naast de hond)
bemoedigen Jezus op dit draaipunt in niet alleen het leven van Jezus op aarde
maar ook in de bijbel als de geschiedenis van de schepping. De schepping krijgt
weer hoop!

Dat hier de knop omgaat blijkt ook uit het feit dat deze ontmoeting ingeklemd
is tussen twee wonderbare spijzigingen. De eerste keer zijn er twaalf manden
over en de tweede keer zeven: twaalf voor de stammen van Israél en zeven als
getal van de volheid van de hele wereld. Een ander teken dat de knop omgaat
is dat Jezus direct na de tweede wonderbare spijziging Hij het heeft het
namelijk over het teken van Jona die drie dagen en drie nachten in de walvis
verbleef. Dit is de eerste verwijzing in Matthelis en Marcus naar kruis en
opstanding drie dagen later. Verder stuurde God Jona naar de heidenen.
Terwijl Jona baalde van zijn brede missie, was Jezus er juist bij mee. Om dat te
benadrukken dat Jezus God nu uit het doosje van zijn religieuze opvoeding
heeft gehaald en dat zijn roeping daardoor verbreed is, beschrijft Mattheus hoe
Jezus (in hoofdstuk 16 vers 4) nu een lange neus maakt naar de joodse
religieuze elite. Daar zegt Jezus tegen de Farizeeén en Sadduceeén: ‘Dit is een
verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander
teken krijgen dan dat van Jona.” En vervolgens schrijft Mattheus (hij hield niet
zo van de joodse religieuze elite) fijntjes: En Hij liet hen staan en vertrok.

Toepassing

Wat betekent het voor ons als lichaam van Christus dat Jezus zich verwondert
over God en daardoor groeit in Zijn roeping? |k ben al een halve eeuw
Christen maar verwonder me nog steeds over Jezus. Hij blijkt steeds weer
groter dan het doosje waar ik Hem in stop. Door die verwondering (1) groeit
mijn geloof in God als ‘ik ben’, (2) zie ik beter wie ik zelf ben en wie anderen
zijn, en (3) last but not least, groei ik in mijn roeping. Zie hier drie manieren
waarop Jezus voor mij steeds groter wordt

(1) Ik zie steeds meer hoe Jezus de vervulling van is van Israél en hoe de joden
daarmee alle mensen zegenen, zoals God al beloofde aan Abram. Of het nu
gaat om het zaad van de vrouw uit Genesis 3 (die de kop van Satan verbrijzelt),
Abraham (als grondlegger van ons geloof), Jacob (die worstelt met God en als
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Israél overwint), Mozes (die zijn volk leidt bij de Exodus uit de slavernij), of de
lijdende dienstknecht uit Jesaja (die ons ongeloof genas door zijn striemen),
alles in het jodendom verwijst naar Jezus als Messias als koning.

(2) Ook wordt Jezus voor mij steeds groter door Zijn kwetsbaarheid. Met kerst
vieren we de vleeswording (met een moeilijk woord: de incarnatie) van God.
Christus werd vlees. Hij deed afstand van Zijn goddelijke positie (Fil 2:6-8). Hij
kon anderen niet alleen iets geven, maar Hij moest ook leren en ontvangen,
zeker toen Hij opgroeide in een menselijke cultuur met al haar beperkingen.
Maar juist Zijn keuze voor kwetsbaarheid geeft Hem zoveel gezag: Hebreeén
4:15 zegt: Want Hij kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij,
in elk opzicht op de proef is gesteld.

(3) Jezus is niet alleen in en boven me, maar ook naast me. Jezus ontmoette
God te midden van de heidenen. Dat bemoedigt ons in het geseculariseerde
Nederland. Wij mogen niet alleen iets aan de wereld geven maar ook iets van
heidenen ontvangen en leren. Ik hoef niet alleen te zenden, ik mag ook
luisteren. Ook op maandagmorgen zijn we als kerk omringd door brandende
braamstruiken waarin we Gods heerlijkheid mogen zien. We staan op heilige
grond. Lees jet eerst hoofdstuk van Colossenzen maar eens over hoe groot
Jezus is, bijvoorbeeld vers 27: Dit is het geheim voor alle volken: Christus is in
u, Hij is uw hoop op goddelijke luister.

Abraham en een hemel vol met sterren

Galaten 3: 8: De Schrift, die voorzag dat God ook de andere volken door geloof
rechtvaardig zou verklaren, verkondigde het evangelie al lang tevoren aan
Abraham: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.

Galaten 3:16: God gaf zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er
staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het gaat er om één: ‘je
nakomeling’ — en dat is Christus.

Het evangelie verkondigen (Vs 8) aan Jezus als de nakomeling van Abram (vs
16), dat doet deze vrouw. Ze vertelt Jezus namelijk: ‘In jou zullen alle volken
gezegend worden. (Vs 8). Door deze buitenlandse vrouw leidt God Jezus als het
ware naar buiten om het grote plaatje te zien. Zij hielp Jezus God uit het doosje
van zijn opvoeding te halen: ze trekt Hem uit religie naar relatie. In Genesis
15:5-6 staat: Daarop leidde Hij (zij) Abram (Jezus) naar buiten. ‘Kijk eens naar
de hemel,’ zei Hij (zij), ‘en tel de sterren, als je dat kunt.” En Hij (zij)verzekerde



hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ Let wel die nakomelingen dat

Omdat het over sterren in de hemel gaat wil ik een lied laten horen met de
titel ‘A Sky full of stars’ (of te wel een hemel vol met sterren) van de wereldse
(heidense?) band Cold Play. Ze weten niet wat ze zingen, maar ik weet niet wat
ik hoor. Ik hoor Jezus die jou en mij bezingt. Hij bezingt ons als hemelse
sterren waarin Hij Zijn Vader ziet 'Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars, |
think I see You. Such a heavenly view, such a heavenly view. Omdat ik in een
hemel van sterren U denk te zien: Het is zo’n hemels gezicht. Daarom laat Hij
zich als Paaslam slachten voor onze uittocht uit de zonde (het ongeloof in een
goede God die een goede schepping gemaakt heeft) en zingt | do not care,
Tear me apart (het maakt me niet uit: scheur me maar uit elkaar). Dat
betekent niet dat Hij onverschillig is over Zijn eigen lijJden maar dat de kosten
daarvan voor Hem in het niet vallen bij de opbrengst van de broers en zussen
en de verloren kinderen die Zijn Vader en Moeder er daardoor terugkrijgt. Wij
mogen als mensheid aanzitten bij de drie-enige God en daardoor schijnen als
sterren in de hemel.

Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars
I'm gonna give you my heart
'‘Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars
'‘Cause you light up the path

| don't care, go on and tear me apart

| don't care if you do, ooh-ooh, ooh

‘Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars

| think | saw you

'‘Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars
| wanna die in your arms, oh, oh-oh

'Cause you get lighter the more it gets dark
I'm gonna give you my heart, oh

| don't care, go on and tear me apart

| don't care if you do, ooh-ooh, ooh

‘Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars

I think | see you

I think | see you

'‘Cause you're a sky, you're a sky full of stars
Such a heavenly view

You're such a heavenly view

Yeah, yeah, yeah, ooh



Vragen voor huisgroepen

1. Hoe heb jij je verwondert over Jezus en de heidense vrouw in dit verhaal en
wat heb je daarvan geleerd? Hoe heeft de Heilige Geest tegen jou gesproken?
2. Vertel wat jij God als Vader en Moeder. Wat voel je daarbij?

3. Jezus ontmoet in dit verhaal Zijn Vader buiten de comfortzone van Zijn eigen
volk en Zijn eigen religieuze traditie. Heb jij God ook wel eens ontmoet buiten
jouw kerk en religieuze traditie waardoor God je kon verassen en je zo iets kon
leren? Zo ja, vertel.

4. Lees Johannes 12: 20-36. Welke overeenkomsten zie met Mattheus 15:21-
28?.

5. Jezus moest teruggaan naar Israél waar Hij gevaar loopt. Juist in die
donkerheid kon Zijn licht helder schijnen. Roept God jou ook wel eens om
moeilijkheden te omarmen in plaats van te ontvluchten? Zo ja, vertel en bidt
voor elkaar.

6. Hoe hoor jij ‘l do not care, tear me apart?’ Lees ook Mattheus 5:11. Kun jij
dat als deel van het lichaam van Christus meezingen? Waarom wel of niet? Bidt
voor elkaar.




Honden als sterren

Het moederhart van God voor haar verloren dochter







Het is niet goed om kinderen hun brood af te
nemen en het aan de honden te voeren
(Matteus 15:26 en Marcus 7:27




Mattheus 15: 22-27

Jezus week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon.

Plotseling klonk het geroep van een Kanaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb
medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’

Maar Hij reageerde niet. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem dringend: ‘Stuur
haar toch weg, anders blijft ze ons maar naroepen.

Hij antwoordde: ‘lk ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israél.

Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor Hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’

Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren.’

Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen’
Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren!

En vanaf dat moment was haar dochter genezen.



Overleg met coach




De roeping van Jezus




Geen woorden maar daden




De roeping van Jezus als Zoon,
door een moeder als Vader,
van een dochter bevrijd door de Heilige Geest.




Jezus

*|s de vervulling van Israel.

Toont de kracht van kwetsbaarheid.

\Werkt in en door iedereen.



De Geest van Christus zucht in de hoop
van de verlossing van het sterfelijk bestaan (Rom 8:23)




Galaten 3

* \/s 8: De Schrift, die voorzag dat God ook de andere volken
door geloof rechtvaardig zou verklaren, verkondigde het
evangelie al lang tevoren aan Abraham: ‘In jou zullen alle
volken gezegend worden.’

* /s 16: God gaf zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling.
Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft,
maar het gaat er om één: ‘je nakomeling” — en dat is
Christus.



Daarop leidde Zij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,” zei Zij,
‘en tel de sterren, als je dat kunt.” En Zij verzekerde Hem:
‘20 zal het ook zijn met jouw nakomelingen.” (Genesis 15:5)




Matt 5: 11: Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij
uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en
juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel.
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